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Bram Bakker is psychiater, schrijver en mental coach, en bekend van het
lerslechtste echtgenoot van Nederland! In elke editie van
WACHT! voelt hij een bekende Nederlander aan de tand over (on)gezond
leven. In dit nummer: actrice en zangeres Babette van Veen (46).

Tekst Bram Bakker Fotografic Hester Doove Styling Nina van de Wetering Visagic Liesbeth von Jaroschka Pohl

De ‘dochter van' is ze al heel lang niet meer,
en met haar omvangrijke carriére zou dat
ook vreemd zijn. Ze was getrouwd met een
bekende radio- en televisiepresentator en is
al weer een aantal jaren een alleenstaande
moeder met een heel volle agenda. Maar
denk niet dat iemand medelijden met haar
hoeft te hebben. Ze zit niet verlegen om een
nieuwe relatie en het is ook nu al heel
druk. Babette van Veen is een sterke vrouw,
die weet wat ze wil.

HOE SLAAG JE ERIN HET MOEDERSCHAP EN

JE CARRIERE TE COMBINERENT DAT LIJKT ME,
ZEKER MET DIE ONREGELMATIGE WERKTIJDEN,
LASTIG.

‘Het gaat op dit moment eigenlijk wel rede-
lijk makkelijk. De jongens zijn nu 14 en 10
jaar, dat scheelt ook een stuk. Maar het was
inderdaad wel zoeken na de scheiding in
2010. Ik had geen vaste oppas en het verliep
allemaal vaak wat rommelig. er moest veel
geimproviseerd worden. De kinderen zijn
nu het grootste deel van de tijd bij mij,
hooguit twee dagen zijn ze bij hun vader
(Bas Westerweel, BB), die gelukkig wel in de
buurt woont. Ze willen natuurlijk liever in
één huis wonen, maar dat gaat dus niet.’

HOE KIJK JE NU TERUG OP DAT HUWELLIK?
‘We zijn snel getrouwd, al een halfjaar
nadat we elkaar leerden kennen. Nog eens
een halfjaar later was ik zwanger van onze
oudste zoon. Dat werd een heel zware beval-
ling en achteraf denk ik dat ik misschien
wel uit balans ben geraakt door hormonale
veranderingen. Ik reageer daar nogal heftig
op en merk bijvoorbeeld ook dat de anticon-
ceptiepil invioed heeft op mijn stemming.
Ik zag er na die eerste bevalling uit als een
spook en ik begrijp nog steeds niet waarom
niemand daar wat van zei. Ik was nog veel
meer dan anders gevoelig voor stemmin-
gen en heb in die periode ook de leegte wel
gevoeld. Daar kwam nog bij dat ik heel
onzeker was over het moederschap. Op
zichzelf komen psychische klachten hele-
maal niet veel voor in onze familie. Daarna
volgden er goede jaren, maar geleidelijk
verdween dat. Ik was ook niet meer zo blij
als ik gewend was, maar daar deed ik niets
mee. Ik dacht dat bij hem misschien een
midlife crisis speelde, hij is vijf jaar ouder dan
ik, en was in die periode de veertig al gepas-
seerd. Onze scheiding gaf geen opluchting,
het was ook het afscheid van veel zeker-
heden. Maar uiteindelijk gaat het nu wel
veel beter met me.'

WELKE FOUTEN MOETEN MENSEN DIE GAAN
SCHEIDEN VOLGENS JOU PROBEREN YOORAL
NIET TE MAKEN?

‘Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je
niet naar gaat praten over de ander, eersten
vooral niet tegen de kinderen. Dat betekent
dat je soms je ego echt opzij moet zetten. In
een ideale situatie vertellen ouders samen
het verhaal achter de scheiding. In de prak-
tijk is het natuurlijk toch vaak slaande

ruzie. Mensen wijzen liever met een
beschuldigende vinger naar de ander dan
dat ze de hand in eigen boezem steken. 1k
denk ook dat het heel onverstandig is om in
het verleden te blijven hangen, hoewel ook
dat regelmatig gebeurt. Het verdriet van je
kinderen is erger dan dat van jezelf]Je bent
het ook aan hen verplicht om naar de toe-
komst te kijken en te bedenken hoe je het
vanaf dat moeilijke punt wilt gaan inrich-
ten. Je hebt de verantwoordelijkheid om
goed voor je kids te zorgen, dat kun je niet
negeren. Ook is het niet goed om steeds je
grenzen e ver]eggen en dil'lg&'l'l maar over
hun kant te laten gaan, daar schiet je op ter-
mijn helemaal niks mee op.’

ZOU JE NOG EEN KEER WILLEN TROUWEN?
‘Het huwelijk is door deze ervaring niet
enger geworden. Ik vind nog steeds dat het
een mooi ritueel is en een prachtige manier
om je keus voor iemand te vieren. Ik ben
niet heel actief op zoek naar een nieuwe
partner, maar ik sta er zeker voor open. Hij
moet vooral leuk zijn.'

HOE IS HET OM EEN VERGELIJKBAAR VAK
TE HEBBEN ALS JE IN NEDERLAND WERELD-

VADER
‘Ik doe mijn dingen omdat ik ze leuk vind.
Het is natuurlijk wel bijzonder dat mijn
beide broers (een volle broer en een broer
met een andere moeder, BB) allebei voor
mijn vader werken en dat mijn halfzus
Anne ook een carriére in de kleinkunst
heeft. Mijn vader is dus alles behalve een
afschrikwekkend voorbeeld geweest. Het is
een extreem sterke persoonlijkheid, met
een enorm groot verantwoordelijkheidsge-
voel. En hij staat altijd voor iedereen [>
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klaar. En ik vind het heel leuk dat hij op
zijn leeftijd nog bezig is met het restaure-
ren van een landgoed (waar de foto's bij dit
verhaal zijn genomen - BB).

WAT WAS ER MINDER LEUK AAN HET HEBBEN
VAN ZO'N BEKENDE VADER?

‘Het meest storend vond ik dat er vaak zo
naar hem werd opgekeken. En dat je altijd
voelde dat bepaalde mensen iets van hem
wilden. En hij was er vanzelfsprekend
vaak niet. Hij heeft prachtige kinderboe-
ken geschreven, maar daar werd ik echt
niet iedere avond wit voorgelezen. Toch
vind ik de voordelen vele malen groter,
want je maakt ook heel veel mee doordat
hij dat vak had. En uiteindelijk zijn BN-ers
geen wezenlijk andere mensen.

JE OUDERS SCHEIDDEN TOEN JE DRIE WAS,

HEEFT DAT VEEL INVLOED GEHAD IN JE LEVEN?
‘Mijn ouders kenden elkaar al toen ze nog
heel jong waren, in feite betrof het een
Jjeugdliefde. Mijn vader was eigenlijk bezig
om een ‘gewone’ muziekleraar te worden,
iets wat heel goed bij mijn moeder paste.
Uiteindelijk heeft ze zelfs een relatie
gekregen met een man met dat beroep.
Ik weet niet anders dan dat ze gescheiden
waren en heb er nooit onder geleden.
Met allebei had en heb ik een goede band.
Mijn moeder springt nog altijd afen toe bij

in mijn huishouden.’

IETS HEEL ANDERS, MAAR HOE BEWAAK JIJ

JE GEZONDHEID? JE ZIET ER HEEL VITAAL UIT.
‘Er was een periode dat ik best veel last
had van tinnitus (oorsuizen, BB) en ook
restless legs. Maar op het moment dat er
andere problemen dringender zijn ver-
dwijnt dat als vanzelf naar de achtergrond,
alsof je er domweg geen tijd meer voor

hebt. Ik zorg wel goed voor mezelf, denk

na over wat ik eet, kook bijvoorbeeld iedere
dag. En sport natuurlijk. Ik ben trouwens
helemaal geen type dat de deur platloopt
bij de dokter, ik heb geen angst voor
bepaalde kwalen en doe absoluut niet aan
shoppen rond gezondheid.

DOE JE VEEL AAN SPOR?

‘Als ik eerlijk ben: ik doe het het liefst zo
kort mogelijk. Ik heb helemaal geen tijd
voor een personal trainer of zoiets. Ik sport
heel gericht. Nu ben ik bijvoorbeeld aan
het touwtje springen, dat klinkt heel onbe-
nullig, maar het is erg zwaar. Ook doe ik
weleens lesjes van YouTube en ga ik weleens
hardlopen.’

JEHEBT HEEL VITEENLOPENDE DINGEN GE-

DAAN IN JE CARRIERE. HOE MAAK JE DAARIN
KEUZES, HEB JE EEN SOORT MASTERPLAN?

‘Tk werk niet voor succes, maar om geluk-
kig te worden van wat ik doe. Echt alles
wat ik heb gedaan deed ik graag. Natuur-
lijk doe je weleens iets omdat het ook com-
mercieel aantrekkelijk is, maar het geld
dat ik daarmee verdiende, gebruikte ik
dan weer om andersoortige projecten te
financieren. Zo vond ik het leuk om ook
eens een boek te schrijven en ben ik heel
tevreden dat het er nu is. De reacties zijn
heel positief en de uitgever is tevreden
over de verkoop. Al binnen twee weken
moest het herdrukt worden en het sluit
ook prachtig aan op mijn theatertour. Dat

is natuurlijk heel leuk’

BEN JE GEVOELIG VOOR KRITIEK OP JE WERK?
“Toen ik ging scheiden. moest ik noodge-
dwongen soms ook om hulp vragen. Dat
betekent niet alleen dat je het huis open-
stelt, maar dat je ook mensen toelaat met
hun opinies. Daar moet je tegen kunnen,

vind ik. Soms kan dat lastig zijn. Ik heb [>

‘DETID NAMIN
BEVALLING ZAG IK ER
UIT ALS EEN SPOOK.
IK BEGRIJP NOG
STEEDS NIET
WAAROM NIEMAND
DAAR WAT VAN ZEI

WIL JE WETEN WAAROM
BABETTE HARDLOOPT?

SCAN DE PAGINA HIERNAAST
(FOTO) MET DE GRATIS
WACHT!-APP, ZIE 00K PAG. 3
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‘IK BEN EERST EN VOORAL DE VERTOLKER VAN DE DINGEN DIE UIT
MIN EIGEN BREIN VOORTKOMEN'

bijvoorbeeld muziek gemaakt met Daniél
Lohues voor het programma Hartenvrouw
dat ik nog steeds speel, en mijn beide
ouders vonden het nogal somber. Ze kon-
den er niet goed tegen. Maar het ging wel
over een moeilijke periode in mijn leven,
en het was nu eenmaal zoals het klonk.
Dan ga ik dat toch echt niet veranderen. Ik
ben eerst en vooral de vertolker van de
dingen die uit mijn eigen brein voortko-
men. En door al die verschillende dingen
overleef ik in dit vak. Zo ben ik ook nog
van plan om een televisieserie over men-
senhandel te maken, iets heel anders,
maar wel iets dat me bezighoudt.'

HEB JE NOG GROTE ONVERVULDE VERLAN-
GENS WAAR HET JE LOOPBAAN BETREFT?

‘Ik heb absoluut geen to-do-lijst, dat past
helemaal niet bij me. Het is eigenlijk zo
dat ik al alles doe wat ik leuk vind. Ik heb
echt geen flauw idee wat ik over een paar
jaar aan het doen ben. Ik verveel me nooit,
zit soms weleens heel even tien minuten
of een kwartier op de bank, maar ga dan
weer wat doen, gitaar spelen of zo. [k werk
voornamelijk thuis, dat is aan de ene kant
heel prettig, maar het betekent ook dat je
veel discipline nodig hebt.’

VEEL OUDERS DIE UITBLINKEN IN HUN VAK
BENADRUKKEN DAT HUN KINDEREN VOORAL
IETS ANDERS MOETEN GAAN DOEN, ALS ZE
DAT WILLEN. IN JOUW FAMILIE DOET IEDER-
EEN IETS MET THEATER, GAAN JOUW KINDE-
REN OOK DIE KANT UIT ALS HET AAN JOU LIGT?
Ik kan het mijn kinderen wel aanraden
dat vak van mij, denk ik. Maar dat heeft er
natuurlijk vooral mee te maken dat het
mij heel veel voldoening geeft. Dat gun ik

die jongens ook 4

Kleding Mission Blue, Samsoe & Samsoe, Sissy Boy, Summum, Vanilia, Zara Met dank aan Herman van Veen Arts Center in Soest




